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“En aan U is die Mag en die Heerlijkheid en Krag. 

En aan U is die Eer en die Lof want U Regeer!  

U Regeer.” 
 
 

Lieve familie en vrienden, dit is wat we mogen 
vasthouden en waar we elkaar aan mogen 
herinneren, in deze roerige tijden. God Regeert, 
voor eeuwig en eeuwig!! 

Bij het schrijven realiseer ik me dat er lang 
tussen de laatste nieuwsbrief en deze 
nieuwsbrief zit. Er is zoveel gebeurt, dat ik 
eerder geen tijd kon vrijmaken. Ik zal proberen 
wat highlight’ s weer te geven. 

Na een korte periode in Nederland, (3 Maanden 
i.p.v. 6) zijn we in juni weer naar J-Bay 
vertrokken, omdat in juli/aug de groep A4V uit 

Klundert e.o. zou 
komen. Alles was 
voorbereid, alleen 
de puntjes nog op 
de ’i’, in J-Bay. 
Hun bedjes 
letterlijk spreiden, 

zodat alles klaar was om hen te kunnen 
ontvangen. Wat een zegenrijke tijd hebben we 
gehad, met elkaar. Druk en intens, ik denk dat 
de meesten van jullie de verhalen, via hun blog 
(klik hier om de blog alsnog te lezen), of 
persoonlijk al hebben gehoord. Er is 
geschilderd, gewerkt, hand en span diensten 
verleend en geproefd van een leven in Afrika en 
een beetje geproefd van het leven in een 
sloppenwijk. De, door de groep, mee gebrachte 
en achtergebleven kleding, is uitgedeeld en in 
liefde en met veel dankbaarheid ontvangen.   Er 

is heerlijk genoten 
van de uitjes, 
waardoor we 
elkaar nog beter 
hebben leren 
kennen. Wat een 
mooie mensen met 

(Klik op de foto voor video)   een liefdevol hart. 
Veel is anders 
gelopen dan 
geplant. Vader had 
iets “beters” voor 
ons.  Project “ 

Humansdorp” is afgeblazen i.v.m. onrust daar, 
door een “gang oorlog”. Verschrikkelijk als je in 
zo’n wereld moet leven, zoals een moeder met 
haar 4 dochters. Bij haar, zou een deel van de 
groep, gaan klussen. Nu heeft de groep 
financieel geholpen, om de dingen die nodig 
waren in haar huis, door lokale klussers te laten 
doen. Het is prachtig geworden en dit gezin is 
er ontzettend mee geholpen. Net als de lokale 
klussers die er hun geld mee hebben verdiend. 
Er is goed werk geleverd, hierdoor weet Arie in 
de toekomst welke mensen hij kan vragen, voor 
een klus, als dit nodig mocht zijn. Dank lieve 
mensen voor alles wat jullie gedaan hebben, 
hier, en wat jullie nog doen, in Nederland. 
Zodat wij verder kunnen bouwen, op deze plek. 
En jullie zijn een hele ervaring rijker, voor de 
rest van jullie leven.  

Na een paar dagen rust, hebben we ons 
“gewone” werk weer opgepakt, waarvan jullie 
inmiddels weten waar dit uit bestaat. Arie 
onderhoud , Janny vrouwenwerk. 

Foster moeder Annie heeft inmiddels beide 
ogen, voor de tweede keer geopereerd. 
Waardoor, voor nu, het zicht in haar ogen is 

https://www.youtube.com/watch?v=-vt4s2Gkkr8
https://www.youtube.com/watch?v=FDepldB3FEI
https://www.youtube.com/watch?v=FDepldB3FEI
https://www.youtube.com/watch?v=FDepldB3FEI
https://www.pindat.com/pindata/user/victory4all.is.weg/2023-07-20
https://www.pindat.com/pindata/user/victory4all.is.weg/2023-07-20
https://www.youtube.com/watch?v=-vt4s2Gkkr8
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behouden. Dit ervaren we als een wonder van 
God.  De maanden voor deze laatste operaties, 
was Annie zich aan het verzoenen, met het feit 
dat ze haar gezicht zou gaan verliezen. Er was 
een operatie mogelijk, maar die kostte ruim 

R30.000 per oog. 
Annie is niet 
verzekerd en 
staatshulp schiet 
te kort. Voor 
Annie onmogelijk, 
dit te kunnen 
betalen. Toen ik 
haar vroeg wat 
voor haar een 
groter wonder 
zou zijn, 
morgenochtend 
wakker worden, 

met genezen ogen, Of dat er geld zou zijn voor 
een operatie?  Was haar antwoord direct “geld 
voor een operatie”. Dit werd ons gebed, het 
geld kwam er, binnen 2 weken. Ze kon het niet 
geloven en huilde van blijdschap. Heel hartelijk 
dank voor jullie spontane giften. Jullie hebben 
meegewerkt aan het wonder voor Annie. Annie 
is nog aan het herstellen van de laatste 
operatie. We vertrouwen God dat de genezing 
volkomen zal zijn, ondanks de beschadigde 
oogzenuw, wat volgens de dokter onomkeerbaar 
is. 

 

In een eerdere nieuwsbrief, berichtten we jullie 
over, Jos Refo (de Hoop) en het verlangen , dat 
hij in Zuid-Afrika zijn getuigenis zou kunnen 
geven. De Here heeft, zo volledig, een weg 
gemaakt, dat we vol ontzag zijn, over Zijn 
grootheid. Jos heeft op veel plaatsen, zijn 
getuigenis mogen delen en velen (vooral jonge 

mannen) hebben de keuze gemaakt, hun leven 
aan Koning Jezus te geven.  

Ons eerste bezoek met Jos, was aan de 
gevangenis in Patensie.  (Een belevenis op zich) 

Bijna alle mannen, die bij de dienst aanwezig 
waren, hebben voor Jezus gekozen. We hebben 
liefde, hoop, gebeden en een Bijbel mogen 
delen. Hier zijn we zo geweldig blij mee en 
dankbaar voor. Een aantal pastors, uit de wijk, 
waaronder ook pastor Alfred Jongile, en pastor 
Lucas Williams, (die ook als chauffeur de 
kinderen van Victory4all rijdt) gaan verder met 
deze mensen, ook in de gevangenis. Zij geven 

o.a. dooponderwijs, 26 nov. 
a.s. staat een doopdienst 
gepland. We hopen daar nog 
getuigen van te kunnen zijn, 
voor ons vertrek. Het is ons 
gebed dat, na de doopdienst, 
alle jongeren, Bijbelstudie 
blijven volgen. Zodat ze 
opgebouwde discipelen van 
Jezus worden. En ze ingezet 



 

 
Voor actueel nieuws kunt u onze website bezoeken, www.ariestrootman.nl   
U kunt ons persoonlijk e-mailen via bestaande e-mailadressen of volgen via Facebook  
Aanmelden voor onze nieuwsbrief; tfcstrootman@gmail.com  
Wilt u ons financiële steunen? U kunt een gift overmaken naar; IBAN: NL44 RABO 0126011478 t.n.v. A.J.W. Strootman 
  

Mede namens de Kids from J-Bay “Baie Dankie" 

kunnen worden om meer jonge mensen te 
bereiken met het” goede nieuws”. En door hun 
getuigenis, wat Jezus in hun levens heeft 
gedaan. Ook Jos is aangeraakt door het leven 
en de omstandigheden hier. Wie weet wat voor 
moois hier nog uit voort zal komen. Jos en 
Geertje, hebben ook veel gedeeld, in een 

“zorgverleners” (van diverse 
organisaties) bijeenkomst. 
De conclusie , aan het 
einde van de middag was, 
“gebed”, vermag veel. God 
kan dingen veranderen en 

gaan realiseren, door” eenparig gebed”, dit is als 
“Aktie” punt, meegenomen. Bid u ook mee? De 
Hoop is ook ontstaan vanuit een nood, die 
gezien werd.  Waar Christenen, van 
verschillende kerken in Dordrecht, met elkaar 
in gebed gegaan zijn. En kijk eens naar het 
resultaat, dat dit ook in J-Bay zal gaan 
gebeuren. En zich als een olievlek gaat 
verspreiden over heel Afrika, In Jezus Naam. 

Over de kracht van gebed gesproken. Graag wil 
ik (Janny), hierover een getuigenis delen. 
Normaal gesproken loop ik veel hier in J-Bay, 

wat op zich al heel 
bijzonder is, voor 
witte mensen. 
Ontmoetingen, 
tijdens deze 
wandelingen, gebruikt 
God. Zo ook deze. 
Vaak vragen mensen, 
die ik onderweg 
tegenkom, om eten en 
ik wil iedereen, die 
om eten vraagt, ook 
graag wat geven. 
Daarom heb ik vaak 

bananen bij me. Voedzaam, gezond en makkelijk 
te eten en mee te nemen. Deze keer ontmoette 
ik een jonge vrouw, die om eten vroeg. Ik gaf 
haar een banaan, we praten even, waarna we 
weer uit elkaar gingen. Een paar dagen later zat, 
dezelfde vrouw ergens tegen een reclame bord 
langs de weg. Ze zag er intens verdrietig uit. 
Iets in me zei, praat met haar. Ik liep naar haar 
toe, knielde bij haar neer en zei, dat ik deze 
keer, geen banaan voor haar had, maar vroeg 
haar, wat heb je nodig? Waarop zij antwoorde, 
een baan en een huis. Dit kon ik haar niet geven 
maar vroeg haar of ik hiervoor, met haar, mocht 
bidden. Eenvoudig, in een paar zinnen, vroeg ik 
Vader, voor haar te zorgen.  Haar een baan en 
een huis te geven, in De Naam van Jezus. Na 
een aantal weken was ik, te voet, op weg naar 
de wolwinkel. Langs de kant van de weg zag ik 2 
mensen zitten.  De ene zwaaide en kwam 
overeind. (Ik dacht, ”Heé jammer”, ik heb geen 
bananen meer). Ze stak de straat over naar mijn 
kant en ik herkende haar als diezelfde vrouw. 
Ze zag er een stuk vrolijker uit. We groeten 
elkaar hartelijk en ze vroeg , weet u nog dat u 
voor me gebeden hebt?  Ja dit wist ik nog. Ze 
zei ik heb alles gekregen. Morgen ga ik aan een 
nieuwe baan beginnen en ik heb een huis. ( bij 
een huis in de wijk, moet je je niet te veel 
voorstellen) Maar ze ging verder en zei, gisteren 
ben ik naar de maatschappelijk werkster 
geweest en ik krijg m’n kinderen terug. Ik kreeg 
overal kippenvel. God gaf meer dan we gevraagd 
hadden. Lieve lezers, graag wil ik u oproepen, 
laat u niet ontmoedigen door omstandigheden! 
Bid voor elkaar en leg “alle nood” voor VADER 
neer. Hij kan het onmogelijke mogelijk maken. 
En Hij doet dit ook. Omdat Hij zoveel van ons 
houdt. En Hij een liefdevolle, genadige, goede 
Vader is .( Ik hoop haar nog vaker tegen te 
komen). 
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Op moment van schrijven, is 
nog een wonder in vervulling 
aan het gaan, voor Marita en 
haar dochter. In een eerdere 
nieuwsbrief berichten we u 
over het feit dat haar man 
ernstig alcoholverslaafd is en 
Marita hem, hierom, verlaten 

heeft, maar niet wilt scheiden. En een tijdje 
terug berichten we, dat haar zoon van 22 
overleden is aan nierfalen. En dat God op zo’n 
wonderlijke manier heeft voorzien in de kosten 
van de begrafenis. (Ook zij was niet verzekerd)  
Door al deze, en eerdere, vreselijke dingen die 
Marita heeft meegemaakt, was bij haar, de rek 
eruit. Haar geloof en vertrouwen zijn gebleven, 
maar haar lichaam was op. Ze werkt 7 dagen 
per week, om het hooft, letterlijk, boven water 
te houden, maar dit lukte niet meer. Een 
lekkend huis, en een altijd te kort aan geld voor 

de dagelijkse 
levensbehoefte, 
braken haar op. 
We baden al 
langere tijd of 
VADER wilde 
voorzien in een 

‘goed’ huis waarin Marita en haar dochter 
droog zouden blijven. En dat dit huis op een 
veilige plek zou staan. En dit is juist het 
probleem Marita staat al meer dan 15 jaar 
ingeschreven voor en plot en een RDP-huis. 
Maar grond wordt er niet uitgegeven en alles in 

de wijk, is aan elkaar gebouwd. Met net een 
gangetje, waar amper een mens doorheen kan. 
Een aantal weken geleden is ze van het ene 
lekkende krot naar het andere verhuisd. En nu 
zat ze bij een mevrouw op haar erf, die nog een 
stukje van de grond onbebouwd had.  En dit 
stukje kan ze huren. In de weken hiervoor 
hebben we iemand ontmoet, die daar een huisje, 
voor Marita kan maken, Het huisje blijft haar 

eigendom. Er zijn papieren getekend, met 
getuigen, dat het huis van Marita is en ze huur 
betaald, aan de land-lady, voor de grond. Zodat 
de vrouw haar niet het huisje kan afnemen. We 
hopen en bidden dat alles af zal komen voor we 
weggaan. En tot haar grote vreugde, hebben we 
ook nog een koelkast kunnen regelen. De zomer 
staat voor de deur en in een golfplaten huisje 
kan het erg warm worden. Waardoor etenswaar, 
niet te bewaren is, zelfs geen dag.  De kosten 
van zo’n golfplaten huisje zijn ongeveer R 35.000 
Marita heeft zelf een deel gespaard. En we zijn 
God en jullie (door o.a. “Met Liefde” te kopen 
en donaties) erg dankbaar dat wij, hierdoor, de 
rest kunnen betalen. 

De afgelopen tijd, ben ik, tussen door druk, om 
zo veel mogelijk voorraad te haken, voor de 
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winkels. Zodat zij “Met liefde” kunnen blijven 
verkopen , in de zomer hier en de tijd dat wij 
weg zijn. 

Thuli doet het geweldig en is druk met schorten 
maken. Dit lukt nu zelfstandig ze heeft een 

eigen naaimachine 
geschonken gekregen. 
En maakt dit nu, in 
haar vrije tijd thuis. Ze 
heeft al een aantal 
bestellingen. Tot nog 
toe is alles gemaakt van 
de lappen, die in de 
containers 
meegekomen zijn. Als 

wij weer terug zijn, na ons verblijf, in Nederland 
hoop ik weer verder te gaan met de lessen. 
Monica houdt het nog even bij verstelwerk. 

Een verslaafde jonge vrouw, die ernstig 
misbruikt en daarna gedumpt is, is opgevangen 
door  “Ladies Light house”. Mede door veel 

financiële steun, ook van 
jullie, is zij, voor 3 maanden, 
naar een Christelijk 
rehabilitatie centrum 
kunnen gaan (R30.000). We 
geloven in haar herstel en 

dat God iets veel beters voor haar heeft.   

Dit is maar een greep uit de vele, vele dingen. 
Hierdoor ervaren we, dit seizoen, uit ons leven 
hier, als een hoog seizoen. Het is ons een grote 
vreugde, dat we in onze bestemming mogen 
wandelen. En zijn God intens dankbaar voor 
alles wat we hier mogen en kunnen doen. 

 Voor nu verlangen we erg naar de kinderen en 
kleinkinderen. Die zijn tekort gekomen in 2023.  
Dat de Here het hen vergoedde zal.  

We weten ons afhankelijk van God en van (jullie) 
gebeden en weten geen woorden te schrijven 
van dank hiervoor. Dat, de Here jullie, door de 
inhoud van deze nieuwsbrief, zal laten delen in 
de Zegen, in Jezus Naam. 

 
 
 

 
 

Tot gauw . Een liefdevolle groet. 

Janny & Arie Strootman 

 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/p/The-Ladies-Lighthouse-100070468170587/
https://www.facebook.com/p/The-Ladies-Lighthouse-100070468170587/

